Week van 11 december t.e.m. 17 december ’25

Thema: een magische kerst

De gezelligste tijd van het jaar is weer aangebroken. We zetten ons san inom
van deze kerst een magisch feest te maken.

e Fonkeltje komt op bezoek en brengt ons licht. Hij leert ons hoe we zelf een
fonkellichtje kunnen zijn voor elkaar. Op Kerstmis zie je hem vast
verschijnen want dan fonkelt hij het allermeest!

We maken de kersttafel extra gezellig met ons eigen kerststukje. Je kleuter

mag hiervoor kleine kerstmaterialen meebrengen om het stukje verder te

versieren. De juf zorgt voor de groene takjes!

In onze poppenkamer bakken we de heerlijkste kerststronken.

Met plasticine, magneetblokken en Loose Parts maken we schitterende

kerstbomen. We nemen de dobbelsteen erbij en tellen hoeveel kerstballen

we in de boom kunnen hangen.

e We leren dat het niet belangrijk is om het altijd goed te doen, maar wel om
het goede te doen. Fouten maken is dik oké! Het is veel belangrijker om te
zorgen voor elkaar en niemand uit te sluiten.

e Op woensdag is het buitenspeeldag. Vergeet je kleuter niet warm aan te
kleden. De activiteiten zullen die dag allemaal buiten doorgaan.

e Onze nieuwjaarsbrief wordt verder ingeoefend. We knutselen grote
nieuwjaarsbrieven voor de meters van onze school. )yl s i

e Hopelijk hebben we tijdens deze drukke week ook nog . * I "}\
even de tijd om een leuke kerstkaart te maken voor onze &
mama’s en papa’s... Spannend!

Meebrengen mag:

¢ Kleine kerstmaterialen om ons kerststukje mee te versieren. Graag in een
zakje, getekend met naam. Je hoeft hiervoor zeker niets aan te kopen.
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