
 

Nieuws uit de groene klas 
 

 
Week van 4 december ’25 t.e.m. 10 december ‘25 
 

 
Thema: Sint en Piet op bezoek !  
 

 
 

• Ja hoor, u leest het goed. Het gaat er echt van komen ! We verwachten 
de Sint en zijn Zwarte Piet in de school. We hebben er echt naartoe 
geleefd, allerlei opdrachten uitgevoerd, gedanst, versiering aangebracht 
en nog zoveel meer. 

• We weten dat Sint héél graag liedjes hoort; die hebben we voor hem 
nog eens extra ingeoefend. 

• We hebben ons mogen verkleden in de figuur die we graag eens wilden 
zijn…heerlijk. 

• Dus, we zijn echt helemaal klaar met het voorbereiden van de 
verjaardag van Sint; een echt kinderfeest! 

• Maar wacht eens even, wie maakt de stal van het paard weer netjes? 
Komaan vriendjes, er is werk aan de winkel. Van een vuile stal houden  
het paard en Sint niet. Komaan met die poetswerken. 

• Onze winkel wordt omgetoverd tot een echte snoepwinkel : 
letterkoekjes – speculaas – snoepjes en mandarijntjes. We spreken af 
waar we de materialen gaan indoen – kleuters denken mee na. 

• Memoryspel: met enkele kaartjes i.v.m. de Sint, trainen we ons 
geheugen en proberen we 2 dezelfde te vinden. 

• Taal: we leren een gedichtje over Zwarte Piet. Hierbij worden de 
kleuren nog eens op een speelse manier ingeoefend. 

• Associatiespel: welke attributen horen bij de Sint? Welke bij Zwarte 
Piet? 

• Dus… op vrijdag 5/12/’25 verwachten we de Sint en zijn Zwarte Piet. 
We gaan er samen een fijn feest van maken met een dansje, een liedje 
of een versje. In de namiddag verkennen we het nieuwe speelgoed dat 
de Sint ons bracht. 

• Maandag 8/12/’25 feesten we nog verder: we hebben alweer een jarige 
in ons midden. Wie mag het kroontje opzetten? 

• Advent: we leven mee van donker naar meer licht. We ervaren hoe we 
ons bewegen in het donker. Lukt dit? Hebben we hulp nodig? 

• De tweede kaars op de adventskrans wordt ontstoken. We maken 
hier samen een sfeervol moment van met alle kleuters in de zaal. Ook 
tijdens ons dagelijks godsdienstig moment, wordt hier aandacht aan 
besteed. 
 
 



 

• Op dinsdagmorgen verwacht ik onze vriendjes aan de bibliotheek 
van Lichtaart. Juf Jolien en ikzelf zullen onze vriendjes daar opvangen. 
Juf Truus maakt ons wegwijs en vertelt ons graag een verhaaltje. Als 
alle vriendjes een boekje hebben gekozen, mogen ze het laten scannen 
bij juf Truus. De juf verzamelt de boeken en neemt ze mee naar de 
school. 

• Op woensdag 10/12/’25 zetten we onze klasdeur  
open om nieuwe vriendjes te ontvangen.  
Ze mogen een kijkje komen nemen en proeven  
van de sfeer die in ons klasje heerst.  
Meer dan welkom ! 

• Op vrijdag 12/12/’25 vervang ik juf Tinne, die een ganse dag op 
navorming is. Dan is er eveneens een inleefmoment tussen 8.30u tot 
10.15u. 
 
 
Bij deze, weer wat info op papier gezet. 
 
Tot donderdag vriendjes, 
Juf Els 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


