
 

Nieuws uit de groene klas 
 

 

Week van 11 december tot en met 19 december  
                                                                                                                    

 

Thema: een magische Kerst 

  

 
Nu de Sint terug naar Spanje vertrokken is, kijken we uit naar een ander feest. 
Kerstmis!  
 
Momenteel zitten we in de donkerste dagen van het 
jaar en kijken we uit naar het licht. De geboorte van 
Jezus.  
We zetten een kerstboom in de klas. Eerst is deze 
donker en groen. Daarna krijgt de kerstboom lichtjes 
en kerstballen.  
We steken zowel de 3de als de 4de kaars aan op de 
Adventskrans.  
 
Ook in de poppenkamer komt een kerstboom te staan. Deze kunnen de 
kleuters zelf versieren.  
In de bewegingshoek kunnen we met ballen gooien door een kerstboom met 
gaten. Wie kan er goed mikken?  
 

 
We oefenen onze nieuwjaarsbrief!  
 
Breng zeker jullie telvinger mee naar school want we spelen 
een telspel!  
 

 
We luisteren naar het verhaal : ‘De 
kerstboom van Jules’. Jules gaat met 
papa een mooie spar kopen voor 
Kerstmis. Maar de boom is veel te 
groot. Hoe gaan ze dit oplossen?  
 
 

 
 
We luisteren ook naar het kerstverhaal.  
Het verhaal over de geboorte van Jezus.  
 
 
 



 
We halen de puzzels nog eens uit de kast en proberen zo een 
trapje hoger te geraken op onze puzzelladder.  
 
Op vrijdag 12 december staat onze klasdeur weer open. 
Hopelijk komen er vriendjes kijken die zich direct thuis voelen in onze 
Bosvriendjesfamilie. Die dag zal juf Els mij vervangen want juf Tinne moet naar 
een bijscholing.  
 
Op woensdag 17 december komt juf Chris nog een 
keertje voorlezen. Daar kijken we altijd erg naar uit!  
Die dag is het ook buitenspeeldag. Probeer je kleuter 
die dag goed aan te kleden! 
 
Op donderdag 18 december in de namiddag wordt het kerstverhaal 
nagespeeld door de ouderraad.  
 

Op vrijdag 19 december is het onze beurt. Enkele 
kleuters van de blauwe, gele en groene klas spelen 
het kerstverhaal na.  
Nadien houden we een gezellig kerstfeest in de 
klas. De kleuters mogen die dag een kersttrui of 
feestelijke kledij aandoen. (indien je dit hebt) 

 
 
Dit wensen wij jullie toe :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
 
 
 
 
De beste wensen voor een schitterend nieuwjaar!  
 
Lieve groetjes, 
Juf Tinne en juf Els  
 

 


