
                   Nieuws uit de groene klas 

 

Week van 27 november t.e.m. 3 december 

 

Thema: Dag Sinterklaasje!                                    

  
Sinterklaas is aangekomen in ons land. Het is een spannende, maar ook 
gezellige tijd voor onze kapoenen.  
Op donderdag 27 november starten we met dit thema.  
 

We luisteren naar het verhaal : Pien is Sinterklaas.  
Pien wil graag Sinterklaas zijn. Hiervoor heeft ze wel een 
speciale outfit nodig, zoals een hoge, rode mijter met een 
geel kruis, een rode mantel, een lange staf en nog een paar 
andere dingen. Maar wie speelt nu dat hij Piet is? Pien weet 
het! 
Je kan het verhaal al eens beluisteren via deze link :     
Powerpoint Pien is Sinterklaas 

 
Ook Jules gaat zich verkleden. Ik ben eens benieuwd in wat!  
Samen tellen we af naar de komst van de Sint op onze school.  
 
We knutselen een Pietenkroon. Dit doen we door zwarte verf te laten 
druppelen op Piet en dit dan uit te vegen met een doekje. De 
muts geven we een mooie kleur.  
 
We krullenbollen een stoomboot en de baard van Sinterklaas 
met scheerschuim. 
 
In de bewegingshoek rollen we met een dobbelsteen. Goed de 
oogjes tellen op de dobbelsteen! Zo kom je de juiste 
pietenbeweging te weten.  
 
In de bouwhoek bouwen we een schoorsteen voor Sinterklaas 
en Zwarte Piet. We moeten goed meten! Past de Sint erin? Moet de 
schoorsteen groter? Kleiner? Breder? Smaller? 
Misschien kunnen we ook wel een schoorsteen 
bouwen waar we zelf in passen?  
 
Deze week kunnen we ook brieven schrijven naar de 
Sint en tekeningen posten. Er staat een brievenbus 
in onze klas klaar voor al deze mooie brieven en 
tekeningen!  
 

 
Op maandag  steken we de eerste kaars aan van 
de Advent. We kijken samen uit naar de geboorte 
van Jezus.  
 
 

 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=L4WLb8O8aEM


 
 
Denken jullie ermee aan om elke ochtend je kleuter het fluohesje 
van de school te laten dragen? Het dragen van een fluohesje valt 
op in het verkeer. Zeker tijdens de donkere dagen.  
Veiligheid boven alles!  
 

 
 
 
 
Groetjes, 
Juf Tinne 

 


