
 
Nieuws uit de blauwe klas     

 
 
Week van do. 16/10/’25 t.e.m. woe. 22/10/’25 
 

 
Thema: Project ‘De Jippiestok’ 
 

 
Op donderdag starten we met een godsdienstig project waaraan alle kleuters van Het 
Bosvriendje deelnemen. 
We vertrekken vanuit het prentenboek ‘De Jippiestok’ – een verhaal over een bijzondere 
stok waarmee je iemand blij en vrolijk kunt maken. Het boek leert ons dat echte 
vriendschap zit in kleine gebaren van warmte en aandacht, zonder dat je daar iets voor 

terug hoeft te krijgen… behalve een lach en een fijn gevoel van verbondenheid.     

   Gezamenlijke activiteiten 

Samen met alle kleuters beleven we allerlei activiteiten rond dit thema: 

• Boswandeling: we verzamelen natuurlijke materialen om in de klas mee 
aan de slag te gaan. 

• Jippiestok versieren: elke kleuter maakt een eigen stok waarmee hij of zij 
iemand blij kan maken. 

• Bouwen met stokken: ook tijdens de ‘lachebekjes’ bouwen we samen met 
stokken – iedereen mag helpen! 

• Liedjes en versjes: we spelen en zingen met stokjesliedjes en -versjes. 
• Buitenspeeldag: we experimenteren met stokken op verschillende 

manieren, onder begeleiding van de juffen. 
• Afsluiting: we luisteren opnieuw naar het verhaal van ‘De Jippiestok’ en 

zorgen samen voor een warme sfeer waarin we de verbondenheid met 
elkaar en met God mogen voelen. 

    In de klas 

Na een gezellige bevraging met de kinderen kwamen heel wat leuke ideeën naar 
voren! In de komende week zullen we onder andere: 

• tekenen in zand, 
• meten en tellen met stokken, 
• patronen leggen met natuurlijke materialen, 
• kringgesprekken voeren en samen filosoferen, 
• ritmiek met stokjes oefenen, 
• letters leggen met stokjes, 
• kleven en schilderen met stokjes, 
• met klei en bosmaterialen experimenteren, 
• schrijfdansen met een stok in het zand, 
• en natuurlijk volop spelen, ontdekken en genieten! 



 

      Wat staat er nog op de planning? 

• Een jarige vieren: we zetten de jarige op de verjaardagsstoel en maken er 
een vrolijk verjaardagsmoment van. 

• Bezoek aan het rusthuis: een tweede groepje kleuters brengt op 
maandagnamiddag een bezoekje aan het rusthuis om er enkele bewoners 
blij te maken! 
De andere kleuters worden intussen opgevangen op school en genieten 
daar van een leuk alternatief aanbod. 

Ik kijk ernaar uit om samen met de kleuters te groeien in vriendschap, creativiteit 
en verbondenheid. 

Warme, vrolijke groeten, 
Juf Nicky 

 

 

 

 

 

 


