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Thema: ‘Samen een fijne start maken in K3!’ 
 

 
Om naar uit te kijken…. 

Deze week gaf juf Elke op maandag het startschot van het nieuwe schooljaar. 
Vanaf nu is het mijn beurt om een week samen met de kleuters aan de slag te 
gaan. Zoals u wellicht weet, wisselen wij elkaar telkens op donderdag af. 

Voor de kleuters maken we dit zichtbaar op de klaskalender. Daar hangen de 
foto’s van de juffen en wordt met lachebekjes aangegeven hoeveel dagen een juf 
aanwezig zal zijn. Elke dag verdwijnt er één lachebekje, zodat de kinderen goed 
kunnen volgen wanneer de juffen elkaar afwisselen. 

Een nieuwe klas, nieuwe juffen en alle vriendjes terugzien … dat is best spannend 
voor iedereen, ook voor ons. We nemen daarom de tijd om rustig te wennen, 
elkaar beter te leren kennen en zo stap voor stap een fijne klasgroep te vormen. 

Volgende week staat volledig in het teken van ontdekken, kennismaken en 
samenwerken. We zingen samen het welkomstlied, maken kennis via spelletjes 
met Pompom en herhalen de klasregels en -hoeken. De kinderen stellen zichzelf 
voor aan Pompom en de juf, koppelen hun naamkaartje aan hun symbool en 
spelen taal- en telspelletjes. 

We luisteren naar een inlevingsverhaal van Pompom en gaan daarna creatief aan 
de slag. Geïnspireerd door de kunst van Keith Haring maken de kleuters 
kunstwerkjes, zowel op papier, met blokken als met stoepkrijt op de speelplaats. 
Voor de ‘welkom’ aan de deur verzamelen we onze mannetjes voor ‘de vrienden 
van K3’ – want iedereen hoort erbij! 

Ook beweging krijgt een vaste plaats in ons weekschema: op maandag en 
donderdag trekken we met juf Charlotte naar de zaal of naar buiten. 

Daarnaast is er veel ruimte om vrij te spelen en te experimenteren. De juf speelt 
bewust mee met de kinderen en kan zo van dichtbij observeren hoe ieder kind zich 
voelt, hoe ze samenwerken of samen spelen… 

Tot slot oefenen we het opruimlied, zodat ons klasje telkens netjes achterblijft. 
Kortom: we nemen de tijd om rustig te wennen, elkaar beter te leren kennen en er 
samen een fijne start van het schooljaar van te maken! 

Groetjes en tot donderdag, juf Nicky. 

 


