Week van 4 september t.e.m. 10 september 2025

Thema: Welkom in de klas + de kleurenmonsters

Hallo allemaal,

Wat fijn dat je er bent!
Ben je voor het eerst hier
Of ben je al bekend?
Stamp met je voeten,
Zet je handen in de zij.
Ik ben juf Jitse
en wie ben jij?

Dondedag en vrijdag leren we elkaar een beetje beter kennen aan de hand van
allerlei kennismakingsspelletjes. We spelen een namenspel ‘ik rol de bal naar’, we
spelen ‘rara... wie ben ik?’. De juf geeft enkele kenmerken, de kleuters raden over
wie het gaat. Verder zetten we in op samenwerken als 1 klasgroep, we spelen
allerlei leuke spelletjes met de parachute in de zaal.

We leren elkaar beter kennen door het vriendenboekje, dat jullie samen met jullie
kleuter hebben ingevuld. Het vriendenboekje komt nadien in de boekenhoek zodat
ook onze kleuters er zelf in kunnen lezen.

Wat is dat nu? Onze klas zit vol gekke monstertjes!
Ze zijn ROOD, GEEL, GROEN, BLAUW en GRIJS...
en ze hebben elk een speciaal gevoel. Rood is boos, N>
blauw is verdrietig, rustig is groen. 4T

Wie van jullie kan raden welke gevoel het gele monster zou kunnen zijn?

We gaan samen ontdekken wat deze monstertjes ons willen leren. Ze helpen ons
om onze gevoelens te herkennen en te benoemen. Want soms voel je je als een
rood monstertje... en soms als een blij!

Spelenderwijs worden de gevoelens verkend. We spelen een dobbelspel met een
emotiedobbelsteen, een emotiememory, we sorteren situatiekaartjes en leggen
deze bij het juiste kleurenmonster. We denken en praten zelf ook over onze
gevoelens. Als iemand je duwt, hoe voel jij je dan?

We leren een versje en spelen met een lied rond emoties.

In de klas kunnen we met plasticine en in de ontdekbak onze eigen monstertjes
maken.



We bouwen een huis voor onze kleurenmonsters.

We maken ook een emotiehoek. Spiegels, knuffels, boekjes en een emotiemeter
kunnen niet ontbreken.

Op woensdag 10 september zetten we onze klasdeuren wagenwijd open voor
een gezellige infoavond. Kom ontdekken hoe het eraan toe gaat bij onze giraffen:
van dagelijkse routines tot leuke klasactiviteiten — we vertellen jullie alles!

Tot dan?

Ik kijk er al heel hard naar uit jullie weer terug te zien.
We gaan lachen, leren en veel plezier maken!

Veel liefs,
Juf Jitse




