
 

Nieuws uit de groene klas 
 

 
Week van 18 t.e.m. 24 september ‘ 25 
 

 
Thema: Anna maakt ruzie 
 

 
 

• We werken deze week rond het prentenboek ‘Anna maakt ruzie’. Anna en 
haar broertje Lars spelen gezellig samen. Opeens krijgen ze ruzie om de pop 
van Anna. Ze zijn heel boos, roepen en huilen. “Ga nu maar even afkoelen en 
apart spelen”, zegt mama. Daarna moeten Anna en Lars “sorry” zeggen. 

• Dit boekje kunnen jullie samen met je kleuter terugvinden op klaslezen. Hier 
hebben jullie een login voor gekregen. Heel leerrijk om dit met je kleuter te 
bekijken. 

• We ontdekken, samen met onze vriendjes, iedere dag een ander gevoel. 

• We proberen in het dagelijkse klasleven zoveel mogelijk gevoel te steken. 
Soms gebeurt dit spontaan in hun spel, op andere momenten geeft de juf een 
aanleiding en kijkt hoe onze vriendjes hierop reageren. 

• Via spelletjes, expressie, telopdrachten en een eenvoudig lied, leren we de 
gevoelens kennen en benoemen. 

• Blij – boos – verdrietig en bang. Dit is de volgorde van de gevoelens die in 
de kijker staan. 

• Een doos vol klein materiaal nodigt ons uit om zelf gezichtjes te ontwerpen. 
Hoe gaat die van jou worden? Een blij of boos vriendje? Een boze of een 
wenende wolk? 

• Het opzet is dat ook jonge kleuters hun gevoelens tonen, dat we deze ook 
kunnen benoemen en samen naar een oplossing zoeken om het gevoel te 
behouden of het mindere gevoel zo snel mogelijk kwijt te geraken. 

• Hierbij aansluitend, kiezen we voor het verhaal ‘De vriendelijke helper’. Iemand 
helpen, maakt anderen blij. Blij zijn is een héél fijn gevoel. 

• Tip voor thuis: vraag af en toe aan je kleuter hoe hij/zij zich voelt. 

• Vrijdag 19/9: Strapdag (stappen en trappen naar school)met fietsparcours. In 
de namiddag gaan we wandelen met alle Bosvriendjes. 

• Woensdag 24/9:-Dag van de sportclub en buitenspeeldag in de  
                             voormiddag.   
                           -Scholencross voor de kleuters in de namiddag. 

 
 
Deze week, voelen wij veel in de klas, 
Blij en boos, verdrietig en bang. 
Spelend leren wij elke dag, 
Verdriet keren we om, tot een warme lach. 
 
Tot donderdag vriendjes, 
 
Juf Els  
 
 

 


