
 

Nieuws uit de blauwe klas  
 
 
Week van 19/06/’25  t.e.m. 30/06/’25  
 

 
Thema: ‘Als een visje in het water’ 
 
 

De komende dagen duiken we onder in een laatste thema: Visjes / water.  

We combineren waarneming, verhaal, spel, beweging en creativiteit in allerlei leuke 
activiteiten. Hieronder vinden jullie een overzicht van wat er op de planning staat: 

 

🐠 Een logeervisje in de klas? 

Toine vertelde enthousiast dat hij thuis een visje heeft en graag wil dat hij enkele 
dagen in onze klas mag komen logeren. 
Als dit echt mag en kan, mag hij de viskom met zijn visje op 
donderdagmorgen 19/06 meebrengen! 
We zorgen er goed voor, observeren het visje van dichtbij en maken er een mooie 
tekening of schilderij van. 

 

📖 Verhaal en verwerking: Swimmy 

We luisteren naar het verhaal Swimmy, een visje dat er anders uitziet dan alle 
anderen in de zee. Door samen te werken, merken ze dat elk visje waardevol is in 
de gevaarlijke zee! 
We verwerken dit verhaal op allerlei manieren: 

• Schrijfdansen / krullenbollen 
• Visjes schilderen en stempelen 
• Knippen en kleven van een vis met schubben 
• Visjes prikken 
• Een vispuzzel maken 
• Liedjes zingen en tellen met visjes 
• …en misschien zelfs vissen of eendjes vangen met een hengel! 

 

🧩 Verder in de klas: 

• We herhalen graag iets wat we nog eens willen doen of waar we graag aan 
meespelen. 



 

• Enkele kleuters oefenen begrippen en kleuren op de Lexidata-computer 
met de oefenkaft. 

• Kleuters mogen tussendoor helpen met het wassen van speelgoed – 
iedereen komt eens aan de beurt! 

• Bij mooi weer spelen we buiten enkele waterspelletjes.  

 

🚌 Op uitstap! 

Op maandag 23/06 trekken we eropuit met de bus naar De Kloek in 
Grobbendonk. 

 

🎉 Verjaardagsfeestje! 

Op dinsdag 24/06 vieren we samen de laatste jarige van het schooljaar en maken 
een mooi verjaardagsboek voor hem. 

 

📦 Meebrengen mag: 

Hebben jullie thuis iets rond het thema ‘vis’?  

• Een knuffel of spaarpot in de vorm van een vis, een boek met visjes of info 
over vissen, een visjesspelletje of iets gelijkaardigs … 

Graag naamtekenen en meebrengen vanaf donderdag 19 juni. 

 

Kort nieuws van juf Elke. 

• Op donderdag 26/6 zwaaien onze donkerblauwe vriendjes af om 15u. Met 
fierheid mogen ze met hun welverdiende diploma’s door de erehaag 
huppelen die gevormd zal worden door alle andere Bosvriendjes. Hierna 
nodigen we graag ouders, broers en zusjes uit voor een gezellige receptie 
om nog even na te praten.  

• We genieten nog van de laatste dagen samen op school. Voor de 
lichtblauwe vriendjes zeg ik : “Tot volgend jaar!” en voor de donkerblauwe 
zeg ik: “Veel geluk en graag tot ziens!” En weet: “Eens een Bosvriendje, 
altijd een Bosvriendje!”  Steeds welkom! 
 

Vele groetjes,                                                                                                               
Juf Nicky en juf Elke  

 

 


