
  
Nieuws uit de blauwe klas  

 
 
Week van 12/6/’25 t.e.m. 18/6/’25 
 

 
Thema: Tot ziens en veel geluk! Einde schooljaar.  
 

 
 

• Het einde van het schooljaar komt nu snel dichterbij. Voor de kleuters die 
ons veilige Bosvriendje weldra zullen verlaten zeggen we ‘Tot ziens en veel 
geluk!’  

• GO: - We filosoferen over het woord GELUK. Wat betekent dat voor jou, 
hoe voelt dat, wat is geluk?.... We bekijken verschillende soorten 
geluksbrengers. Heb jij er ook één?                                                                
- Verwerking: Teken op een klavertje vier wat jou gelukkig maakt.                  
- Versieren of maken van een geluksbrenger/ - doosje.                                  
- Jezus maakte ook mensen gelukkig. We luisteren naar het bijbelverhaal 
van Bartimeüs en bekijken ook andere verhalen waarin Jezus mensen 
gelukkig maakt.                                                                                                
- Gesprek: Hoe voelt het om iemand anders gelukkig te maken?                   
- ‘Jij kan ook een geluksbrenger zijn’. Kleuters geven een doosje door met 
een spiegeltje erin.                                                                                           
- Reflecteren: Heb je vandaag ergens GELUK mogen ervaren? Kan ons 
plantje een beetje groeien?  

• Taal: Aanbreng woordje IK.                                                                              
- Luisteroefening: Handje omhoog als je het woordje ‘IK’ hoort.                                
- Stempelen woordje ‘IK’, overtekenen op lichtbak, ‘IK’ versieren met 
looseparts, omcirkel enkel het woordje ‘IK’, …                                                    
- Portret schilderen: Dit ben IK.                                                                       
- Skeletmannetje met kapla nabouwen.                                                          
- Wat teken IK op je rug? Kleuter wijst aan wat andere kleuter tekent op 
zijn/haar rug.                                                                                                     
- Bewegingsprenten nabootsen: IK spring, IK zing, IK dans, IK vlieg, ….       
- We leren een versje aan over het ‘Eerste leerjaar’. 

• Media: We bekijken foto’s van thema’s die het voorbije schooljaar aan bod 
kwamen. Herinneringen oproepen.  

• Op maandag vieren we een kleuter die jarig is in de grote vakantie! 

• In de namiddag brengen we met onze donkerblauwe kleuters een laatste 
bezoekje aan RVT De Witte Bergen.  

• Er wordt heel warm weer voorspeld. We bieden hierbij mogelijks 
waterspelletjes aan om af te koelen.  

• We gaan er nog met volle teugen van genieten deze laatste dagen voor de 
grote vakantie! 

 
 
 
 



 
 
 

Meebrengen MAG: - Een geluksbrenger (mag ook foto zijn met eventueel 
een korte boodschap erbij), een doorzichtig deksel waarop getekend mag 
worden (minstens de grootte van een kinderhoofdje), een doosje/ kistje dat 
versierd mag worden. Voor de waterspelletjes mag je een waterpistooltje 
meenemen. Zeker voorzien van naam.  
 
Lieve groetjes,  
Juf Elke.  
 

 
 

 
 
 

 


