Nieuws uit de groene klas

Week van 5 juni ‘25 t.e.m. 11 juni ‘25

Thema: Het grote slaapfeest

We snijden ons laatste thema van dit schooljaar aan. Het onderwerp ‘slapen’
kwam voort uit een bevraging van onze vriendjes, door juf Tinne.

Je hoort ons al komen : we willen graag onze ruimte omtoveren tot een
gezellige slaapklas. Dus ... je mag op zoek gaan naar kussens, slaapzakken,
tentjes, matrassen, poppenbedijes, grote dozen (waar kleuters in kunnen),
zaklampen, knuffels (maar niet de lievelingsknuffel omdat deze in de klas blijft).
We gaan de inrichting totaal omgooien, de klas verduisteren met zwarte
plastiek, bedden plaatsen, matrassen opblazen.

We praten samen over hun slaapritueel. Wat doe je eerst? Wie helpt er jou?
Hoor je graag verhaaltjes? Wie leest ze voor?

We spelen rustige spelletjes : iets doorgeven, een massage bij elkaar,...
Spelen met taal: we leren een rijmpje over slapen.

Gezelschapsspel: sterren tellen in de nacht.

Natuur: we ontdekken de dieren die 's nachts leven + hun schaduw.

Meten: wie past er in het bed? + begrippen : groot — klein — groter dan — kleiner
dan — het grootst — het kleinst.

Op het einde van dit thema, houden we een slaapfeestje in de klas. Hierover
volgt nog info.

Het slaaplied ‘slaap kindje slaap’ wordt vaak gezongen. Onze juf heeft ook
verschillende knuffels van een schaap die gebruikt worden bij tal van
activiteiten.

Met oude lakens en dekens kunnen we ook tenten maken.

Met de zaklampen gaan ze op zoek naar ‘schatten’ die verstopt liggen in de
klas.

Maandag 9 juni is het Pinkstermaandag en géén school voor onze vriendjes.
Dinsdag 10 juni gaan we al metend aan de slag : we ervaren onze meetdag
door zoveel mogelijke opdrachtjes aan den lijve te ondervinden.

Woensdag 11 juni voorzien we nog een inleefmoment voor eventuele nieuwe
instappertjes.

Zoals ik al zei, trekken we dit thema ‘Het grote slaapfeest’ door, tot aan de
grote vakantie. Het meegebrachte materiaal, mag gans de tijd blijven staan.
Deze link kan je alvast bekijken en beluisteren :
https://youtu.be/[xHmMsSwuiFY?si=HHUaFSZXNIIRkeOY

Op avontuur in eigen klas, met de schapen, Boris de beer, het konijn en vooral:
al onze groene vriendjes.

Ik ben al benieuwd hoe jullie donderdag,
gepakt en gezakt,
het schoolplein binnenkomen.

Tot dan,
Juf Els



https://youtu.be/jxHmsSwuiFY?si=HHUaFSZXNlIRkeOY

