
  
Nieuws uit de blauwe klas  

 
 
Week van 3/4/’25 t.e.m. 23/4/’25 
 

 
Thema: Pasen/ nieuw leven 
 

 
 

• GO: We kijken verder uit naar het paasfeest op school. Juf Nicky vertelde 
reeds een stuk van het paasverhaal. Donderdag vertelt juf over ‘Het laatste 
avondmaal’. Dit beelden we uit met echt brood en ‘wijn’ in een moment van 
stilte. Pasen betekent ‘nieuw leven’. Dat wordt bedoeld met de verrijzenis 
van Jezus. We zien nieuw leven in de ontluikende natuur en hebben daar 
oog voor.  

• Op vrijdag volgt er een gezamenlijke paasviering in de zaal met als 
waardeverhaal : ‘Beloofd is beloofd’. Zouden de klokken ondertussen 
geweest zijn?  

 

• Het aanbod van ons takenbord: - We maken kennis met een tangram,       
we tekenen leuke figuurtjes van een ‘ei-vorm’, we maken kennis met een 
matrix, er is een leuke paasmemory (met deze kaartjes spelen we later een 
memoryrace), via schrijfdans maken we een leuke paashaas.  

• Bij goed weer zetten we de tafels buiten om ons aanbod verder te zetten.  

• EF: Visuele reactieoefening: De kip: Wat is er weg?  

• Na de vakantie vieren we de verjaardag van juf Elke met zelfgebakken 
frietjes. We maken een eigen frietkraampje in de poppenkamer. Knippen 
zelf frietjes van dunne mousse.  

• GO: Contactspel: Lied: ‘Als de lente komt in ’t land’ + waardeverhaal: ‘Het 
begint met een bij’. Gesprek + filmpje over het belang van bijtjes.  

• Milieu: Misschien komt er wel een imker op bezoek en kunnen we proeven 
van toastjes met verse honing.  

• Klankbewustzijn: Spel met klank vooraan, midden en achteraan. (5 op ’n rij) 
 
Graag wil ik iedereen bij deze alvast een Vrolijk Pasen wensen! Geniet van 
de vakantie! 
 
PS: Mocht iemand een imker kennen die bij onze kleuters graag een 
woordje uitleg wil komen doen en leuk materiaal heeft om te laten zien, mag 
je me dat altijd laten weten. Boeken over bijtjes mogen ook, maar pas na de 
vakantie aub.  
 
Paasgroetjes, juf Elke.  

 
 

 
 

 


